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Diaconie

Diaconie: NL33RAB003461.34.455
Kerk: NL23RAB0O03461.06.796

Uit de gemeente

Bloemendienst
31 maart: Henny Vlasma

Verjaardagen

Op 29 maart hoopt br. D. Koopmans, Ternaarderwei 16, 9141TX uit Wierum zijn 82°
verjaardag te vieren

Ook op 29 maart hoopt br. H. Meijer, Ternaarderwei 18, 9141TX uit Wierum zijn 76°
verjaardag te vieren

Op 31 maart hoopt zr. S. Keegstra, Thomashus Metslawier, haar 41° verjaardag te vieren.

Allemaal een fijne dag gewenst en Gods zegen voor dit nieuwe levensjaar!

Huwelijksjubilea
Op 23 maart vieren br. M. Post en zr. Tj. Post-Prins (Pastorijstrjitte 7, 9141V C, Wierum) hun
40-jarig huwelijk.

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

Kerk-schooldienst

We kijken terug op een geslaagde kerk-schooldienst op 10 maart. Er was een goede opkomst
en de inzameling voor de voedsel- en speelgoedbank heeft geresulteerd in een mooie
opbrengst! Allen bedankt voor jullie donaties en het bijwonen van de dienst.

Bij de diensten: Palmzondag

Op Palmzondag staan we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Met grote verwachting
wordt Hij binnengehaald. Het geschreeuw is tot ver in Jeruzalem te horen. Hier is Hij, de
koning die in de voetsporen van zijn voorvader David zal treden. ‘Hosanna! Gezegend hij die
komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’

Deze zondag is er ook kinderkerk. De kinderen worden om 09.30 uur in It Koetsh(s verwacht.
Daar zullen zij beginnen. Later gaan ze naar de kerk en sluiten we met elkaar de kerkdienst en
kinderkerk af.

’s Avonds om 19.30 uur is er een zangavond met het Chr. Zoutkamper Mannenkoor in de st.
Ceciliatsjerke.



Bij de dienst: Paasviering

Donderdag 28 maart is het Witte Donderdag. Op deze dag beginnen we met een dienst die
doorloopt via Goede Vrijdag naar Eerste Paasdag. In deze avond vieren we samen het heilig
Avondmaal en staan we met Jezus stil in de tuin van Gethsemane. Daar is het onheilspellend
stil... We beginnen de dienst om 19.30 uur in de st. Ceciliatsjerke.

Vrijdag 29 maart is het Goede Vrijdag. We lezen deze avond het lijdensverhaal van
gevangenneming en verraad, veroordeling en vonnis, dood en begrafenis. We denken aan de
woorden van lied 560 ‘Hij deed dit ook voor ons, voor allen, ook voor ons.” We beginnen om
19.30 uur en let op: deze dienst is in de Mariatsjerke.

Zondag 30 maart is het eerste Paasdag. Vandaag vieren we de opstanding van Jezus Christus.
Met Petrus zien we het lege graf, met Johannes geloven de opstanding. We beginnen deze
dienst om 09.30 uur en is in de st. Ceciliatsjerke.

Ik hoop dat we met elkaar deze bijzondere dienst, verspreid over meerdere dagen, beleven en
vieren. Dat het tot zegen voor ons geloof mag zijn.

Om alvast te noteren:
Dinsdag 9 april is de gemeenteavond
Zondag 14 april is er een doopdienst

Moandeipraat(sje)
Vrijwel elke maandagochtend ben ik in It Koetshds te vinden. Vanaf 09.30 uur staat de koffie
klaar. Wie langs wil komen voor een (koffie)praatje is van harte welkom.

Ds G. van Wieren
Gedicht Pasen

Bijna thuis
via het kruis
van Jezus
naar het
Vaderhuis

Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 5 april 2024, u kunt kopij inleveren tot maandag 25
maart bij de scriba, via de mail: scriba@pgneswierum.nl.



